Kerstviering in het Aandachtscentrum — 26 december 2025

“Het is moeilijker je door God te laten aankijken dan zelf naar God te kijken”.
Paus Franciscus.

Naast onze nieuwe pastor Betttelies en Jacqueline en Theo van het Bestuur, hebben ruim
50 bezoekers en een groot aantal vrijwilligers de kerstviering meegemaakt.
Het was maar goed dat de brandweer kennelijk ook een dagje vrij had....

Kitty, onze inmiddels ex-pastor, had wederom een afwisselend programma samengesteld
bestaande uit kerstliederen — muzikaal begeleid door onze bovenbuurvrouw Hanneke —
Bijbelteksten uit Lucas 2 en een persoonlijk kerstverhaal.

Het thema van de viering was “Ontvangen”.

Allereerst werd er lang-zal-ze-leven gezongen voor de jarige Jolanda.
Ze werd er zelfs een beetje verlegen van hetgeen je bij haar niet snel zou verwachten.

Na het openingslied “wij komen tezamen” begon Kitty haar verhaal. Maria heeft Jezus
ontvangen en ook wij hebben hem ontvangen. Een geboorte is een speciaal gebeuren.
Het roept blijdschap en liefde op en poepluiers mompelde Erik.

We dromen over de toekomst van het kind en het roept verantwoordelijkheid op.

Ik ben dit keer niet verkleed, meldde Kitty. Dat was ook lastig want ik ben de kribbe, de

- s voederbak. Ik was een klein, zielig boompje en groeide
heel moeizaam op droge grond
Op een dag begonnen we te wankelen, we werden
gekapt, losgezaagd van onze wortels.
Ik bleef liggen, weken lang, toen kwam er een herder en
die heeft me in stukjes gezaagd en dat deed pijn.
Vervolgens begon hij mij in elkaar te timmeren en ik werd
een voederbak.
Hij legde wat stro in mij en dieren kwamen naar mij toe
. OM te eten. |k kreeg een nieuwe zin in mijn leven. Ik
hoorde stemmen van een man en een vrouw en het
geluid van een klein kindje. De herders kwamen binnen
in de stal en knielden, er was een redder geboren. Het
kindje werd bij mij in de kribbe gelegd en ik kon het
warmte geven
We moeten samen elkaar warmte geven en elkaar
beschermen. leder mens is een beeld van God en hij kan
het niet alleen. We moeten hem een beetje helpen.

Vervolgens stelde ze de vraag: wie of wat zou jij willen zijn in de kerststal? Daar kwamen
reacties op als schaap, Josef, het stalletje, engel en Erik — vaak wat tegendraads — koos
voor een bengel.

Het was een warme en geslaagde viering en ook de inwendige mens werd niet vergeten.
De bezoekers hebben genoten van kerstbrood, banketstaaf, roze koeken, mandarijnen,
bananen en warme chocolademelk. Alles was uit de kast gehaald om de bezoekers te
verwennen.

Josephine






